
     Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

 

Zondag 5 november 2023 

    

   Voorganger: ds. G. W. van Vliet 

   Organist: mevr. Willy Misker 

Groen 

Groen is de kleur van hoop die niet sterven wil 

van leven dat zal blijven stromen 

om samen te omarmen 

 

Mantelzorgdienst - Thema: Held! 

 

VOORBEREIDING  

 

Woord van welkom, mededelingen 

 

Intochtslied: 218:1, 2, 4 en 5  Dank U voor deze nieuwe morgen 

 

Dank U voor deze nieuwe morgen, 

dank U voor elke nieuwe dag. 

Dank U dat ik met al mijn zorgen 

bij U komen mag. 

 

Dank U voor deze mooie aarde, 

dank U voor sterren, maan en zon. 

Dank U dat U ons wilt bewaren, 

kracht en levensbron. 

 

Dank U voor steun in moeilijkheden, 

altijd ziet U naar mensen om. 

Dank U voor vrienden en voor vreemden 

die ik tegenkom. 

 

Dank U voor alle mooie klanken, 

al wat ik zien en horen kan. 

Dank U – o God, ik wil U danken 

dat ik danken kan. 



Bemoediging en groet 

 

Aanvangswoorden  

 

Gebed om ontferming: Lied 1010:1 en 2 Geef vrede, Heer 

 

Geef vrede, Heer, geef vrede, 

de wereld wil slechts strijd. 

Al wordt het recht beleden, 

de sterkste wint het pleit. 

Het onrecht heerst op aarde, 

de leugen triomfeert, 

ontluistert elke waarde, 

o red ons, sterke Heer. 

 

Geef vrede, Heer, geef vrede, 

de aarde wacht zo lang, 

er wordt zo veel geleden, 

de mensen zijn zo bang, 

de toekomst is zo duister 

en ons geloof zo klein; 

o Jezus Christus, luister 

en laat ons niet alleen! 

 

Leefregel: Rom. 14:16-19 

 

Lied: 1010:3     Geef vrede, Heer 

 

Geef vrede, Heer, geef vrede, 

Gij die de vrede zijt, 

die voor ons hebt geleden, 

gestreden onze strijd, 

opdat wij zouden leven 

bevrijd van angst en pijn, 

de mensen blijdschap geven 

en vredestichters zijn. 

 

 

 



DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed voor de opening van het Woord 

 

Helden in de mantelzorg – tekst: Marja Meijer 

 

Lied: Vriendschap, vrij en ongedwongen (ZW 148,) 

 

Vriendschap, vrij en ongedwongen, 

zonder vriendschap kun je niet. 

Iemand helemaal vertrouwen 

in je blijdschap en verdriet. 

Wie ben jij, wie is de ander? 

Zoeken wat herkenning biedt. 

 

Samen vechten, samen werken, 

Kwetsbaar, open voor elkaar, 

Schurend, slijpend, samen sterker. 

Bij verschil veranderbaar. 

Wie ben jij, wie is de ander? 

Groeien doe je aan elkaar. 

 

Schriftlezing NT: Matt. 25:31-40 

 

Lied: Vriendschap, vrij en ongedwongen (ZW 148) 

 

Idealen in het leven 

Vul je samen verder in. 

Voor een nieuwe toekomst leven 

Geeft aan vriendschap diepe zin. 

Wie ben jij, wie is de ander? 

Elkaar tot bemoediging. 

 

In de vriendschap tussen mensen 

is het God zelf die ons groet 

’t Hoogste wat wij kunnen wensen: 

Lof zij God die ons ontmoet. 

Wie ben jij, wie is die Ander? 

Ik-ben-er-voor-jou, voorgoed. 



 

Overdenking 

 

Gedicht: Zomaar een mens (Djoeke, Uit “Medemens” nov. 2009) 

 

Zomaar een mens 

die, op mijn wens 

vanuit mijn nood 

hulp aan bood. 

 

Een mens aan God gewijd 

nam zomaar even tijd 

hielp, door met mij op te trekken 

iets in mijzelf te ontdekken. 

 

Vanuit de verwarring 

kwam de vernieuwing 

God was er en is er nog! 

God blijft! Dat wist je toch? 

 

Een mens, heel even 

wilde meebeleven 

mijn wel en wee 

ging zomaar even mee 

 

Wees dag aan dag bereid 

neem voor jezelf de tijd. 

Maak je los, langzaam aan 

uit de chaos in je bestaan. 

 

Dank Heer, voor open ogen en oren, 

ogen die zien, oren die horen. 

Die zoekend met je aftasten 

om te vinden, wat jou zo kon belasten. 

 

Geef U Heer mij nu maar aan 

zelf ook zo’n weg te gaan. 

Houd mijn ogen, oren open 

om bevrijd, zo met een ander op te lopen. 



Stilte 

 

Lied: 791:1 en 4   Liefde, eenmaal uitgesproken 

 

Liefde, eenmaal uitgesproken 

als uw woord van het begin, 

liefde, wil ons overkomen 

als geheim en zegening. 

 

Liefde waagt zichzelf te geven, 

ademt op van goede trouw. 

Liefde houdt ons in het leven, – 

daarop hebt Gij ons gebouwd. 

 

GEBEDEN EN GAVEN 

 

Dankgebed en voorbede  

 

Inzameling van de gaven  

 

Collecte: 1e. Diaconie  

  2e. Pastoraat en Eredienst 

 

Slotlied: 416:1, 2, 3 en 4   Ga met God en Hij zal met je zijn 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 

met zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren, 

in de dood je leven sparen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 



Ga met God en Hij zal met je zijn 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

 

Zending en Zegen – Amen: Lied 415:3  Amen, amen, amen 

 

Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, uw naam ter eer! 

 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen 

 

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken 

 

MEDEDELINGEN 

 

Omzien naar elkaar 

- Dhr. G. Niers, Van Hogendorpstraat, verblijft in Clara Fayoena Heem 

voor revalidatie, Rheezerweg 73, 7771 TD Hardenberg.  

- Mw. J.H.A. de Vries-Gankema, Kennedystraat, verblijft in het 

Scheperziekenhuis te Emmen. 

 

Ziek zijn kan heftig inbreken in je leven. Daar waar de ziekte aanhoudt en 

de vragen blijven, is het zoeken hoe je je daartoe moet en wilt verhouden. 

We bidden hierin voor elkaar. Maar het gebeurt ook dat er een positieve 

wending is. Dank God! In dit alles worden we opgeroepen elkaars broeder 

en zuster te zijn met aandacht, zorg, troost en nabijheid en dat we 

doorgeven wat we van God hebben ontvangen. Zoals Paulus schrijft in de 

brief aan de gemeente van Korinthe: 

 

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, 

de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd 

troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de 

troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun 

ellende moed kunnen geven. (2 Kor. 1:3-4) 



Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: fam. Vegter 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:   

Mevr. M. Timmer, Stuurboord 

Dhr. en Mevr. Timmerman, Vaart NZ  

 

Géén open inloop 

Dinsdagmiddag 7 november is er géén open inloop. Ik heb nog een paar 

vakantiedagen tegoed en ben dus deze week niet aanwezig in Nieuw-

Amsterdam. 

 

Samen op Zoek. 

Op zondag 19 november willen we een Samen op Zoek avond houden. 

Deze avond zal in het teken staan van muziek en wat dit met je kan doen. 

We gaan o.a. luisteren naar stukken uit de Sint Joris Mis. De Missa Sancti 

Georgii, gecomponeerd door Herman Finkers. Waarschijnlijk bij u 

bekend als cabaretier. Zeer verrassend! Als je denkt: Dit is iets voor mij 

kom dan op genoemde datum. We beginnen om 19.00 uur. De zaal is 

open vanaf 18.30uur. Koffie en thee staan klaar. 

Namens de voorbereidingsgroep, Derk Vegter 

 

Interessante thema-avond: Zorg in de laatste levensfase…… 

 

Wat is palliatieve zorg voor mensen in de laatste levensfase? Geef je die 

thuis of in een zorginstelling? Wat betekent dat voor zorgverleners en 

mantelzorgers? En wat is het verschil tussen palliatieve sedatie en 

euthanasie?  

Over deze en andere vragen die er kunnen zijn rond de zorg in de laatste 

levensfase gaat ds. Wim de Groot met de aanwezigen van gedachten wisselen 

vanuit zijn ervaring als geestelijk verzorger bij de  Treant Zorggroep. 

Dit alles vindt plaats in de Zuiderkerk, Vaart ZZ 86 te Nieuw-Amsterdam 

op dinsdagavond 14 november a.s.  Deze avond begint om 19.30 uur. 

Iedereen is van harte welkom op deze avond. De toegang is gratis! 

 

De organisatie is in handen van  

 

 

 

 



Koffiemorgen Welput 

Woensdagmorgen 08 november zijn de deuren van de Welput weer open 

voor iedereen. Het zou fijn zijn als we u dan ook kunnen begroeten. De 

koffie en thee staan altijd klaar op woensdagmorgen, een keer per 14 

dagen, vanaf 10.00 uur in de Welput U bent van harte welkom.  

Loopt u ook binnen??? 

Inlichtingen bij Sien Rooseboom,  tel: 551235 

                  Lucie Meijering,  tel: 551346 

 

Weeksluiting Oldersheem 

Vrijdag 03 november is er een weeksluiting in Oldersheem. 

Aanvang: 19.00 uur 

 

Zondag 12 november 

Voorganger: ds. W. Hordijk – van der Zwaag uit Aalden 

Organist: mevr. Willy Misker 

Collecten: 1. Diaconie: Werelddiaconaat 

  2. Pastoraat en Eredienst 

Uitgang:  Onderhoud gebouwen 

 

  

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 

 

 

http://www.pknnav.nl/
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